
God vaarwel zeggen?God vaarwel zeggen?



De vorm van het boekDe vorm van het boek

1:1-2:13 verhaal

42:7-17 verhaal

3:1-42:6 dialoog   
(poëzie in 40 gedichten)



ThemaThema’’ss
Waarom?

Een rechtvaardige lijdt
Dieptepeiling van het lijden
Jobs reactie op het lijden
Nuancering van leer van de vergelding
God en het lijden
Ontmoeting met God



Job 1:1 Job 1:1 –– 2:102:10

2:9-101:20-22Jobs reactie

2:7-8 
(gezondheid)

1:13-19 (kinderen en 
bezit)Jobs verlies

2:1-61:6-12
Gesprek 
tussen God 
en de satan

1:1-5Jobs 
vroomheid



Jobs vroomheid (1:1Jobs vroomheid (1:1--5)5)

Modelgelovige (1:1, 8; 2:3)
Geloven met handen en voeten

Geestelijk welzijn van zijn kinderen (1:4,5)
Levensstijl > hoofdstuk 31

Zegeningen
Modelgezin
In de Quote 500
Leer van de vergelding



Gesprek tussen God en de satanGesprek tussen God en de satan

Zonen van God (1:6; 2:1)
Hofhouding oosterse koning
1 Kon 22:19-22
Synoniemen: morgensterren, hemelse machten, 
goden dienaren, engelen (LXX)

De satan
Behoort hij tot de zonen van God?
Wat moeten we verstaan onder de satan?



Gesprek tussen God en de satanGesprek tussen God en de satan

Behoort hij tot de zonen van God?
“In hun midden” (Gen 23:10; 40:20)
“Opwachting maken” (2:1)
Vertelkundige redenen
Vraag rapport uit te brengen

De satan kan behoren tot de zonen van God.



Gesprek tussen God en de satanGesprek tussen God en de satan
Wat moeten we verstaan onder de satan?

27 maal in OT – 11 x in Job
Tegenstander (1 Kon 5:18; Numeri 22:32)
Aanklager in de rechtzaal (Ps 109:6; Zach 3:1)
Tegenstander van God? (1 Sam 24:1; 1 Kon 21:1)

Het OT kent niet de duivel uit het NT als kwade genius 
die de mens tegen God opzet.



Gesprek tussen God en de satanGesprek tussen God en de satan

Ontwikkeling

OT                               NT

Satanîm (mv)       > de satan     > Satan      >  duivel

Messiassen (mv) > de messias > Messias  > Christus



Gesprek tussen God en de satanGesprek tussen God en de satan

De satan in het boek Job
De satan in Job niet gelijk schakelen met duivel in 
NT
We kunnen uit Job geen informatie ontlenen over de 
rol van de duivel (NT) in het leven van de gelovige
Meest voor de handliggend: satan is een van zonen 
van God en heeft de rol van aanklager
Satan speelt ondergeschikte rol
Geen orthodox standpunt



Gesprek tussen God en de satanGesprek tussen God en de satan

Is het zonder reden dat Job God vreest?
Hebreeuws: om niet
Onvoorwaardelijk, zonder bijbedoeling
God liefhebben om God zelf
Spiegel voor onszelf
Satan: voor wat hoort wat (omkering leer 
vergelding)
Inzet weddenschap: zonder reden



Gesprek tussen God en de satanGesprek tussen God en de satan

Uitkomst: God [niet] vaarwel zeggen
Eufemisme voor zegenen
Job 3 maal op de proef gesteld (1:11; 2:5, 9)
God vaarwel zeggen in het klein
Petrus drie maal op de proef gesteld
Jezus drie maal op de proef gesteld



Job verliest kinderen en bezit Job verliest kinderen en bezit 
(1:13(1:13--19)19)

4 Jobstijdingen
1. Verlies van bezit, personeel door menselijk 

toedoen (15)
2. Verlies van bezit, personeel door 

natuurgeweld (16)
3. Verlies van bezit, personeel door menselijk 

toedoen (17)
4. Verlies van kinderen door natuurgeweld (18-

19)
Job blijft achter als berooid mens



Reactie van Job (1:20Reactie van Job (1:20--22)22)

Rouw (scheuren kleed, hoofd scheren , op 
grond vallen)
Aanbidding
Doorleefde rust?

Niet los zien van hoofddeel
Geen tegeltjes wijsheid
Woorden van mens met aangevochten geloof
Zwaarbevochten en diep doorleefde berusting

Commentaar verteller (vers 22)
Uitkomst: Job zegt God niet vaarwel



22dede gesprek tussen God en de gesprek tussen God en de 
satansatan

Bijna woordelijk identiek
Job houd vast aan vroomheid (2:3)
De satan denkt dat gezondheid laatste is (2:4-
5)



Job verliest gezondheid (2:7Job verliest gezondheid (2:7--8)8)

Job verliest gezondheid door toedoen van 
satan
Ashoop en potscherf duidt op sociaal 
isolement
Derde verzoeking door vrouw
Herhaalt inzet van de satan 



Reactie van Job (2:10)Reactie van Job (2:10)

Zouden we het goede ontvangen van God
De Heer heeft gegeven (1:21)

En het kwade niet ontvangen?
De Heer heeft genomen (1:21)

Commentaar verteller

Uitkomst: Job zegt God niet 
vaarwel


